
De Dodenrit

Met veel interesse volg ik de discussie tussen LTO en de stichting Natuur en Milieu 
(SNM). Eerst is LTO weer eens zonder wetenschappelijke kennis van ammoniak 
door de bocht gegaan en hebben ze een convenant gesloten met SNM. Vervolgens 
begint SNM weer over aardbeien en aanscherping van de mestnormen. Tenslotte 
wordt Doornbos boos en nu dreigt SNM de ammoniak handtekening niet te zetten. 
Terwijl ik deze zaken in de vakbladen lees hoor ik op de achtergrond uit de Radio 
een lied van Drs. P genaamd De Dodenrit. Het gaat over een gezin dat in de winter 
met een trojka op weg is naar de stad Onsk in Siberië. Tijdens deze rit worden ze 
achtervolgd door wolven. Als de wolven te dichtbij komen overlegd vader met 
moeder wie van de kinderen er aan moet geloven en gooien het kind met de 
slechtste toekomstkansen overboord om de wolven kwijt te raken. Even later zijn de 
wolven er weer en hebben weer honger. Vervolgens wordt er weer hetzelfde besluit 
genomen en gaat weer een kind overboord. Dit gaat zo door tot alle kinderen en zelfs 
zijn vrouw over boord zijn gezet. Geachte LTO hoofdbestuurders, vol verbazing 
verneem ik dat het volgende kind wat jullie overboord willen zetten de 
melkveehouderij is in de vorm van een convenant met SNM en NZO waarin zelfs 
over het terugdringen van de scheten en boeren van de koe wordt gesproken om zo 
het vermeende broeikaseffect te verminderen (het volgende wolvenvoer). Zijn jullie 
nu helemaal belazerd. Wanneer worden jullie daar eens een keer wakker en treden 
jullie eens op als echte belangenbehartigers. Stop daarom met het opofferen van 
boerengezinnen aan SNM want hun honger is niet te stillen. Volg een spoedcursus 
belangenbehartiging bij een van de vakbonden. Trek vervolgens jullie ammoniak 
convenant in, vergeet de broeikaszwets en vecht met z’n allen terug nu de trojka nog 
redelijk bemand is op basis van wetenschap (je enigste wapen). Als u dit niet doet en 
op basis van maatschappelijke acceptatie (wolven mogen tenslotte geen honger 
lijden) boeren blijft verkopen raad ik u aan om het lied zelf eens te beluisteren. Let u 
dan vooral op hoe het met de vader van het gezin afloopt.   
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